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Orgel   ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ - J.S. Bach   
 
Welkom en mededelingen 
Stilte  
Aansteken tafelkaarsen 
 
Aanvangspsalm   Psalm 107: 1, 10 en 20  
 
 
 
 
 
  



10 Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 
20 Wie wijs is, zal de Here 

zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen   Lied 280: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
Gebed om ontferming - steeds afgesloten met Lied 301a  
                   
 

 

 

 

 

 

 

Glorialied   Lied 304: 1, 2 en 3  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 
3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing   Psalm 137: 1-5 (Naardense Bijbel) 
 
Zingen   Lied 713: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Hij schenkt de levensadem,    
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

 
3 Al leeft uw volk verschoven 

kyrieleison, 
in ’t land van vuur en oven, 
in ’t land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 

 
4 De lier hing aan de wilgen, 

misericordia,  
God zal ons niet verdelgen, 
aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, 
halleluja, 
zoals het was voor dezen 
in Galilea. 

 
5 Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 



Schriftlezing   Mattheüs 25: 14-30 (Naardense Bijbel) 
 
Zingen   Lied 974: 1, 2 en 5    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 



5 God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel   ‘Adagio over Psalm 139’ - Bert Matter 
 
Dienst van de gebeden - Dankgebed en voorbeden, Stil gebed 
 
Orgel   ‘Vater Unser im Himmelreich’ - J.S. Bach  
 
Aandacht voor de collectes 
 
Slotlied  Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5   
 
  



2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 
3 Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

 
4 De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Zegen   beantwoorden met het gezongen Amen 
             (wij gaan weer zitten) 
 
Orgel   ‘Nun danket alle Gott’ - J.S. Bach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop kunt u, onder het genot van een kopje koffie of thee 
met iets lekkers erbij, Gert Oldenbeuving de hand drukken. 



  



 
 
 
 
 
 
 

 


